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Ga aan de slag!

INHOUD



“EXTREEM NORMAAL”
WORDEN; HOE DOE
JE DAT?

V O O R W O O R D

Er is een dringende oproep vanuit de hemel. Wie is bereid om
met God samen te werken en op aarde gerechtigheid, vrede en
blijdschap te brengen? Als jij dat bent, is “Extreem Normaal”
bedoeld voor jou! 

E R  H E L E M A A L  V O O R  G A A N
We vallen maar met de deur in huis: “Extreem Normaal” is voor wie er
helemaal voor wil gaan. Geen halfzacht kerkgangers bestaan, maar een
intens leven vol passie, liefde en kracht. 

Dat is wat je kunt verwachten als je gaat leven volgens Gods standaard.
En die is extreem! Dit boekje (en nog veel meer handige tools) zijn
bedoeld om je daarin op weg te helpen. We hebben 12 concrete stappen
voor je, waarmee je alvast een vliegende start kunt maken. 
 

W E G  M E T  M I D D E L M A T I G H E I D  

De bedoeling is dat je Jezus gaat volgen. Dus niet alleen maar over Hem
lezen, praten of zingen, maar Hem daadwerkelijk nadoen en dezelfde
dingen zien gebeuren. Het is mogelijk, maar dan moet je wel “extreem”
worden.  Dan doe je niet langer wat alle anderen doen, maar wat Hij van
je vraagt. En dat knalt boven alles en iedereen uit! Het leven hoeft echt
nooit meer saai te zijn.



W A A R  J E  E C H T  B L I J  V A N  W O R D T

“Extreem Normaal” is een manier van leven waar je blij van wordt. Geen
vrolijke afleiding die de wereld je biedt, maar intense blijdschap uit de
hemel. Die gaat de Heilige Geest je geven als je in actie komt en het
recht van de hemel op aarde gaat uitvoeren. Dan wordt het Koninkrijk
van God zichtbaar; dat bestaat uit “gerechtigheid en vrede en blijdschap
door de Heilige Geest”. (Romeinen 14:17)

J E Z U S  W I L  G R A A G  D E  K E R K  U I T

Jezus is niet naar de aarde gekomen om kerkdiensten te houden.
Natuurlijk is het super om andere volgelingen van Jezus te ontmoeten
en Hem samen te aanbidden. Maar als we Hem echt willen volgen,
zullen we Zijn missie tot onze missie moeten maken: uitreiken naar een
lijdende, kapotte wereld die dringend Gods wijsheid, liefde, orde en
genezende kracht nodig heeft. 
 

G O D  Z I E T  E E N  H E L D  I N  J O U

Zie je dat voor je? Een leven hier op aarde, waarin je de invloed van de
hemel brengt. Waarin je actief bezig bent met het redden van mensen
en zorgt dat ze tot hun recht komen? Kun je je voorstellen dat er door
jouw handen genezende kracht stroomt? Of dat demonen worden
uitgedreven doordat jij ze in Jezus’ Naam opdraagt om te vertrekken?
Zomaar een paar Helden-dingen die je gaat meemaken als je “Extreem
Normaal” gaat doen. 



H E E L  D I C H T B I J

Het missieveld is heel dichtbij. Je hoeft niet ver te zoeken naar mensen
die eenzaam, verward, depressief, angstig of ziek zijn. Ze zijn overal om
ons heen met hun gebroken harten, kapotte lichamen en innerlijke
gevangenschap. Velen zijn verstrikt geraakt in een oneindige zoektocht
langs hulpverleners, therapeuten en occulte mediums. Wie gaat ze
vertellen en demonstreren dat er een uitweg is uit de ellende? Jij dus! De
Heilige Geest is voor je beschikbaar. Hij zal je bevestigen met
bovennatuurlijke kracht als je in actie komt in Jezus’ Naam.

G E W O O N  J E Z U S  N A D O E N  

Er is maar één recept om een Held te worden: gewoon Jezus nadoen. Hij
gaf het voorbeeld door rond te gaan, goed te doen en mensen te
bevrijden en genezen die door demonen overweldigd waren.
(Handelingen 10:38) Dat leer je niet uit een boekje, maar gewoon in de
praktijk. Kijk maar naar de discipelen. Dat ware heel gewone jongens en
meiden die met vallen en opstaan gingen toepassen wat Jezus hen
leerde en demonstreerde. Ook zij maakten fouten en hadden
mislukkingen, maar Jezus verklaarde hen geschikt. Uiteindelijk hebben
ze in korte tijd de wereld op zijn kop gezet. Ook voor jou is er de
uitnodiging om Jezus-dingen te gaan doen. Ga gewoon oefenen en
verwacht dat wonderen zullen gebeuren. Je zult merken dat de Heilige
Geest met je gaat meebewegen. Daaruit zal blijken dat je niet zomaar
een praatjesmaker bent, maar dat God echt aan jouw kant staat.

S A M E N  O P T R E K K E N  

Jezus gaan volgen is natuurlijk een persoonlijke keuze. Maar je gaat het
volle leven pas meemaken als je leert samenwerken met andere Helden,
onder de leiding van de Heilige Geest. De Bijbel vergelijkt dat met een
lichaam dat is opgebouwd uit allemaal verschillende delen. Als dat
lichaam compleet is, kan het hoofd (Jezus) het aansturen via Zijn Geest.
Dan kun je verwachten dat er “Jezus-dingen” gebeuren. Impact dus! 



B U I G  N I E T  V O O R  R E L I G I E U S  G E D O E

Als je ergens “goed nieuws” gaat brengen, zal “slecht nieuws” proberen
je tegen te houden. De meeste tegenstand kun je verwachten van
religieuze mensen en instituten. Jezus had ook met ze te maken. Ze
legden zware godsdienstige lasten op de mensen en hielden hen tegen
om het Koninkrijk van God te ervaren. Religie ziet er aan de buitenkant
keurig uit, maar aan de binnenkant is het een krachteloze gevangenis
vol machtsposities, levenloze wetjes en rituelen. Jezus boog nooit voor
religie. Hij had altijd geduld en liefde voor zondaars, maar met religieus
gedoe rekende Hij altijd keihard af. Hou dat in gedachten als je “Extreem
Normaal” gaat doen want er is in 2000 jaar weinig veranderd.

 
1 2  O N M I S B A R E  S T A P P E N :  Z O R G V U L D I G
V O O R B E R E I D E N  E N  G Á Á N !

Jezus wil dat Zijn Helden zich aan de wereld laten zien en Zijn getuigen
zijn. Niet alleen met woorden, maar met “goede werken” en het
uitoefenen van Zijn macht en kracht over onrecht, ziekte en boze
geesten. Als jij zo’n Held wilt worden, moet je rekenen op een
confrontatie met de geestelijke wereld. Machten van duisternis zullen
proberen hun positie te behouden en je aan te vallen op zwakke
plekken. Daarom is een goede voorbereiding van levensbelang. God
heeft daar een orde in aangebracht. Er zijn minstens 12 belangrijke
stappen te nemen. We zetten ze voor je op een rij. Neem ze heel serieus!
Dat doet God namelijk ook.
 
Ben je klaar voor de eerste stap? Lees dan snel verder!

A R J A N  E N  R I C H A R D



Het lezen van dit e-book gaat waarschijnlijk een groot
verlangen bij je opwekken om ook “Extreem Normaal” te
worden. Om je daar echt in verder te helpen, hebben we
een geweldige tool voor je: “EXTREEM NORMAAL,
Handboek voor Helden”. 

Een handige gids vol praktische stappen om Jezus echt te
gaan volgen. Speciaal uitgegeven als “Dwarsligger”, zodat
je hem altijd bij de hand kunt hebben. Vergeet niet om die
te bestellen!

B E S T E L  H I E R  H E T  B O E K



BEKEER JE EN LAAT JE
RADICAAL REDDEN

S T A P  1

De eerste stap om Jezus te volgen, gebeurt in je eigen hoofd.
Jezus nodigt je uit om anders te gaan denken. Dat heet
“bekering”. Daar hoort bij dat je gaat omarmen wat Jezus voor
jou heeft gedaan: dat Hij Zijn Bloed ook voor jou persoonlijk
heeft geofferd. Dit Bloed spreekt jou vrij van elke aanklacht
vanuit het rijk van de duisternis. Het vormt het bewijs dat jij een
beroep mag doen op het Nieuwe Verbond. Zonder bekering
(anders denken) op deze punten ga je als Held niet ver komen. 

“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het
aangezicht van de Heere.” 

Handelingen 3:19

H E L E M A A L  B E K E R E N  E N
H E L E M A A L  G E R E D  W O R D E N

Redding door Jezus gaat niet alleen over “naar de hemel gaan”; het is
véél meer! Gered worden betekent dat jouw leven, nu en in de toekomst,
gaat functioneren zoals God dat voor jou bedoeld heeft. Dat alles tot
bloei komt wat Hij van tevoren in je heeft gestopt. (Efeze 2:10) Neem
daarom geen genoegen met een gezapig kerkleven. Bekeer je, zet de
schakelaar van je leven volledig om naar Jezus en ga Hem vertrouwen in
alles. Wijd al je plannen en je hele hebben en houden toe aan Hem.
Houd niets achter. Verwerp alle onzin die de wereld en religieus denken
je vertellen. Vertrouw op het Woord van God en verander je denken net
zolang tot je vanuit die Waarheid leeft. Dit omkeren van je denken heet
“bekering”. In de originele Griekse tekst van de Bijbel heet dit
“metanoia”. “Meta” staat voor een radicale verandering: 180 graden
omdraaien. “Noia” gaat over je denken; je bewustzijn; je verstand; het
centrum van je emoties; je “hart”. 



W O R D  H E T  E E N S  M E T  G O D
Bekering betekent dat je op Gods manier over dingen gaat denken. Je
wordt het met Hem eens. Het begint met vertrouwen op Jezus. Niet
alleen geloven dat Hij bestaat, maar vertrouwen dat Hij goed is en jou wil
redden. Dat heeft Hij al gedaan toen Hij voor jou stierf aan een kruis en
Zijn bloed voor jou offerde. De bedoeling is dat je dat persoonlijk
accepteert en gelooft. Je verstand kan daar niet bij, maar de Heilige
Geest helpt je en zorgt dat je dit kunt geloven. Zodra je dat doet, zorgt
Hij dat je (geestelijk) sterft ten opzichte van je oude leven en de foute
dingen die je hebt gedaan en dat je (geestelijk) opnieuw wordt geboren.
Je wordt (geestelijk) helemaal nieuw en krijgt een nieuwe identiteit: die
van een heilige (apart gezette) zoon of dochter van God. Je bent gered!

N I E T  O P  E I G E N  K R A C H T

Jezus volgen doe je niet op eigen kracht, maar op grond van het recht van
de hemel. Dat is het Nieuwe Verbond door het Bloed van Jezus. Daar zitten
meer beloftes en zegeningen in dan de Bijbel kan bevatten. Het is
onbegrijpelijk groot en fantastisch en maakt meer mogelijk dan jij ooit kunt
vragen of bedenken. In het kort komt het hierop neer: Alles wat van God is,
is nu van Jezus. En wat van Jezus is, is ook van jou. (Hebreeën 9:15, Galaten
3:29) Alles wat God voor Jezus wil doen, wil Hij ook voor jou doen. (2
Korinthe 1:20)

W E R K  J E  R E D D I N G  V E R D E R  U I T

Het blijft echter niet bij jouw redding. God roept je op om met die
redding aan de slag te gaan, zodat je leven radicaal verandert. Dat
neemt Hij heel serieus! (Filippenzen 2:12) Begin Jezus daarom
daadwerkelijk te volgen. Ga de Bijbel lezen, maar vooral ook doen! Zeg
en doe wat Jezus zei en deed. Reken af met elke vorm van valse religie
en elke invloed van het kwaad in je persoonlijke leven. Stop met het
najagen van geld en reken af met iedere verslaving en irreële angst. Jij
bent anders. Jij hebt Jezus leren kennen! (Efeze 4:20) 



GEBED OM GERED TE WORDEN: 

“Jezus, ik geloof dat U voor mij persoonlijk bent gestorven
aan het kruis. Ik accepteer dat Uw bloed ook voor Mij is
geofferd, zodat al mijn verkeerde dingen vergeven kunnen
worden. Dat aanvaard ik als Uw cadeau aan mij. Ik aanvaard
U als mijn Heer. U bent de baas over mijn leven. Ik nodig
Uw Heilige Geest uit om mij te leiden. Samen met Hem wil
ik mijn redding verder uitwerken. Open mijn ogen voor het
Nieuwe Verbond en wat dit voor mij persoonlijk betekent.
Laat mij zien wie ik ben, wat ik kan en mag en wat ik mag
verwachten als ik volgens dit Verbond ga leven.”

Redding en de Heilige Geest zijn cadeaus die je krijgt als je op
Jezus gaat vertrouwen. De bedoeling is dat je daar niet blijft
hangen. Bekering en redding zijn processen die steeds dieper
gaan en je steeds sterker maken. En dat is hard nodig als je op
aarde een Held van Jezus wilt zijn.

 In deel 2 van “Extreem Normaal, Handboek voor Helden”, kun je
hier veel meer over te weten komen. 

Kun je nog niet bevatten wat dit voor jou betekent? Dan ben je in goed
gezelschap. Alleen de Heilige Geest kan het je uitleggen. 

Vraag God maar om je geestelijke ogen daarvoor te openen. 
Dat was een van de belangrijkste gebeden van Paulus. (Efeze 1:16-19)

Bidt Paulus maar na:



LAAT JE DOPEN
IN WATER 

S T A P  2

Veel christenen denken lang na over de doop. De Bijbel is er
echter heel duidelijk over: Als je in Jezus gelooft (en dus op
Jezus vertrouwt), is dopen de eerstvolgende logische stap. Het
maakt onderdeel uit van je reddingsproces. Laat je niet door
mensen tegenhouden. Schuif het niet voor je uit!

“Wie gelooft en zich laat dopen, die zal gered worden.” 
Markus 16:16
 

“En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen … !” 
Handelingen 22:16

D O P E N  I S  V A N  L E V E N S B E L A N G
Dopen hoort bij een gezonde geestelijke wedergeboorte. Je wordt
afgesneden van het oude en belandt in het nieuwe leven met Jezus.
Dopen hoort bij je redding. (Zie Marcus 16:16) Het is geen “romantisch
ritueel”, maar een noodzaak om je los te maken van de geestelijke
slavernij en andere negatieve geestelijke invloeden uit je verleden. 
 
Ben je nog niet overtuigd? Laat dan de volgende Bijbelse waarheden
even tot je doordringen:



         Dopen is een onderdeel van de geestelijke “babymelk”: die elke 
         gelovige moet drinken. Niet drinken betekent niet groeien.   
        (Hebreeën  5 en 6)

         Dopen is een onderdeel van je redding. Niet dopen is dus eigenwijs 
         en riskant. (Markus 16:16)

         Dopen is je handtekening zetten onder het “Nieuwe Verbond”. Je 
         wordt één met het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. 
         Daardoor krijg je deel aan Zijn positie, autoriteit en kracht. 
         (Romeinen 8:17)

         Dopen is het vervullen van de gerechtigheid van God. God heeft 
         bepaald dat het zo moet gebeuren; het is onderdeel van Zijn orde. 
         Het heeft geen zin om hierover met Hem in discussie te gaan of 
         erover te onderhandelen. (Mattheüs 3:13-15) 

         Dopen heeft haast en is niet moeilijk. In de Bijbel zie je mensen nooit 
         lang nadenken. Ze bekeren zich, laten zich meteen dopen in water 
         en ontvangen de Heilige Geest. (Handelingen 8:36-37, 22:16) 

         Dopen is (de verheerlijkte) Jezus “aantrekken” als een nieuwe jas. Als 
         je gelooft en je laat dopen, wordt je “bekleed met Christus”. (Galaten 
         3:27) De geestelijke wereld ziet dat je samen met Hem bent ge-\
         storven en dus niet meer gestraft kunt worden. Dat betekent dat 
         ze van je af moeten blijven. Bovendien zien ze dat je met Christus 
         bent opgestaan en daarom deelhebt aan Zijn autoriteit. Dat maakt 
         grote indruk! 

         Door de doop trek je als het ware het juiste “uniform” aan. Bekleed 
         worden met christus betekent namelijk ook dat je de hele geestelijke 
         wapenrusting van God aantrekt. (Efeziërs 6:10-18) En die wapen-    
         rusting heb je ook nodig! Vergeet niet dat de geestelijke wereld ooit 
         macht over je had. Nu je bent overgelopen naar het andere kamp, 
         zullen ze je willen aanvallen. Het is maar goed dat je dan bekleed 
         bent met Christus.

         Dopen gaat niet over “dippen” of “douchen”, maar over “dompelen”. 
         Het Griekse woord voor dopen is namelijk “baptizo”. Dat woord staat 
         voor “onderdompelen”, “overweldigen”, “verzadigen” en “volledig nat 
         maken”. 



Dopen zonder jouw persoonlijk geloof heeft geen zin. Het is fijn als
je ouders je als kind hebben laten dopen. Het was hun daad om te
laten zien dat je bij Jezus hoort. Maar dat deed je toch al als kind
van gelovige ouders. (1 Korinthe 7:14) Nu je zelf kunt nadenken,
verwacht Jezus ook dat je een eigen keuze maakt. (Markus 16:16)

Vóór de doop word je gezien als weggelopen slaaf. Paulus
vergelijkt het met de vlucht van Israël door de rode zee. Aan de
ene oever waren ze gevluchte slaven. Aan de overkant waren ze
vrij. Hun slavendrijvers verdronken in het water. (1 Korinthe 10;
Exodus 13 en 14) Zo werkt het nu nog steeds. De doop snijdt je los
van demonische invloeden uit je verleden. Daarom worden veel
Helden in het doopwater bevrijd van boze geesten.
 
Nu je dit allemaal weet, is er maar één conclusie mogelijk: wie
Jezus wil volgen, laat zich zo snel mogelijk dopen! Dus Held, wat
aarzel je nog?

Dopen is niet zomaar een dingetje. Er is veel geestelijke strijd
omheen. Geen wonder dat er in religieuze kringen heel moeilijk
over wordt gedaan. Veel extra informatie hierover kun je vinden
in Deel 3 van “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”.



ONTVANG DE DOOP
MET DE HEILIGE GEEST

S T A P  3  

De Bijbel belooft dat Jezus de gelovigen zal dopen met de
Heilige Geest en met Vuur. De doop met Gods Geest is één van
de belangrijkste dingen die een christen moet ondergaan. Hij wil
in je en om je heen zijn en door je heen werken. Helaas leiden
heel veel christenen een saai en krachteloos leven. Ze hebben
nooit geleerd hoe ze de Heilige Geest kunnen ont-vangen.
Daarom kennen ze Hem niet en kunnen dus ook niet met Hem
samenwerken. Ben jij al “ondergedompeld” in de Heilige Geest?

“Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” 

Mattheüs 3:11
 
“Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof
kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens
gehoord dat er een Heilige Geest is. … 
… en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in
de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de
handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij
spraken in vreemde talen en profeteerden.” 

Handelingen 2:5-6
 
“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” 

Johannes 7:37-38



D O O P  M E T  D E  H E I L I G E  G E E S T
E N  M E T  V U U R  V A A G  E N  E N G ?

Als we praten over de doop met de Heilige Geest, zien we veel christenen
achteruitdeinzen. Ja, de doop in water kennen ze wel, maar de doop met
de Heilige Geest? En dan ook nog met Vuur? Daar hebben ze nog nooit
van gehoord. Het klinkt in elk geval supervaag en super-eng!
 
Toch is de doop met de Heilige Geest en met Vuur een fundament waar
een Held van God niet zonder kan. Hij wil je voorzien van bovennatuurlijke
kracht. Die heb je nodig om anderen te helpen redden en veranderen.

L E V E N D  W A T E R

Jezus heeft het over “Levend Water”, een geestelijke substantie die uit je
binnenste stroomt en Leven brengt op alle plekken waar het komt. Wil je
ook dat dit heerlijke Water van de Heilige Geest uit je gaat stromen?
Ontvang dan de doop (vervulling) met de Heilige Geest. Het is niet
moeilijk; je hoeft alleen maar dorst te hebben en te ontvangen. 

J O U W  L I C H A A M  I S  E E N  T E M P E L

Het is Gods bedoeling dat de Heilige Geest met Zijn kracht letterlijk door
je heen gaat werken. Jouw lichaam is bedoeld als een tempel waar Hij in
woont. Iedere wereldreligie weet wat een tempel is: de plaats waar
mensen hun god kunnen ontmoeten en waar zij zegen kunnen
ontvangen. Zo werkt het ook met de tempel van de Heilige Geest. Alleen
gebruikt Hij geen heilige gebouwtjes, maar letterlijk jouw lichaam. Hij wil
elke vezel ervan vullen met Zijn aanwezigheid en kracht. Zo is Hij is staat
om iedereen te zegenen, lief te hebben, aan te raken, te genezen en te
bevrijden op de plaatsen waar jij komt!



O N T V A N G E N  I S  A A N P A K K E N !
Aan God zal het niet liggen, maar het ontvangen van de doop in de
Heilige Geest vraagt ook actie van jouw kant. (Handelingen 1:8) Het is
niet genoeg om je handen op te houden en maar af te wachten. Nee,
God wil dat je actief zorgt dat je kunt ontvangen. En daarbij moet je niet
afwachten, maar aanpakken! Het Griekse woord voor “ontvangen” is
“lambano”. “Lambano” betekent “iets actief aannemen”, ja zelfs “in
beslag nemen of innemen”. Je zult de doop in de Heilige Geest dus actief
uit de handen van Jezus moeten trekken. Dat betekent dorst hebben en
drinken! In de Bijbel zie je dat mensen soms door anderen geholpen
worden in het ontvangen de (doop in de) Heilige Geest. Iemand die de
Heilige Geest al heeft ontvangen, legt een ander de handen op, waarna
die persoon wordt vervuld met de Geest (en vaak ook begint te spreken
in tongen). Voorbeelden hiervan zie je in Handelingen 8:17, 9:17-18 en 19:6. 
 

H E T  L E V E N D E  W A T E R  I S  O M  U I T  T E  D E L E N !
De doop met de Heilige Geest heb je nodig om anderen te kunnen
bedienen met het Levende Water. Op de plekken waar jij in actie komt,
zal vanuit jouw binnenste Gods leven naar de mensen stromen. Ze zullen
Zijn verfrissing en vernieuwing ervaren. Maar als je niets doet en naar
jezelf blijft kijken, blijft het water binnen in je. Het stopt met stromen en
wordt lauw en vies. Christendom wordt dan dode religie. En religie
stinkt! Doe daarom als Jezus: blijf rondgaan, goed doen en mensen
genezen. (Handelingen 10:38)

We hebben nog veel meer te vertellen over de doop met de
Heilige Geest. Lees daarvoor Deel 3 van “EXTREEM NORMAAL,
Handboek voor Helden”.



STA JEZUS TOE JOU MET
VUUR TE DOPEN

S T A P  4

Een Held worden is soms een pijnlijk proces. De Heilige Geest
wil je in vuur en vlam zetten met Zijn liefde. Dat is natuurlijk
geweldig. Maar Hij wil ook alle onzuiverheden uit je leven
wegbranden. En dat kan soms betekenen dat Hij moeilijke
dingen in je leven toelaat. Durf je nog?

“Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren
laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging 
voor Zijn aangezicht uit.” 

Daniël 7:9b-10a
 
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 

Mattheüs 3:11

W A T  I S  D E  D O O P  M E T  V U U R  E I G E N L I J K ?
Jezus volgen is “serious business” en gaat niet vanzelf. Vroeg of laat merk
je dat het Levende Water van de Heilige Geest op sommige plekken niet
zo lekker stroomt. Je oude “ik” blijkt soms nog springlevend en hindert het
werk van Gods Geest in je. Daarom biedt Jezus je een “vuurtje” aan. Zijn
Heilige Geest wil alle rommel uit je leven wegbranden, zodat Zijn
samenwerking met jou optimaal kan worden. Daarvoor brengt Hij je soms
in moeilijke situaties waar de druk heel hoog is. Soms is dit een harde en
pijnlijke weg, maar de beloning zal groot zijn: het Levende Water van God
kan met nog meer kracht uit je stromen. Je krijgt “spierballen in de geest”.



V U U R D O O P  I S  A L T I J D  B E D O E L D  O M
J E  S T E R K  T E  M A K E N

Ook Jezus moest Zijn vuurdoop ondergaan. Op zijn 30e werd Hij
gedoopt in water en met de Heilige Geest. Je zou denken Hij nu klaar
was om Zijn missie te beginnen om mensen te redden en tekenen en
wonderen te gaan doen. Maar de Vader wilde Zijn Zoon niet onvoor-
bereid de “oorlog” insturen. Daarom werd Hij door de Geest de een-
zaamheid van de woestijn in geleid om geconfronteerd te worden met
menselijke zwakheden. (Lukas 4:1-13) Na 40 dagen zonder eten en
drinken in de woestijn, kreeg Jezus de ultieme test. Drie keer werd Hem
het vuur aan de schenen gelegd door de duivel. Zou Zijn Goddelijke
natuur het winnen van Zijn menselijke reflexen? Of zou Hij door de
knieën gaan voor de verleidingen? Hoe sterk was Hij? Zou Hij breken in
de strijd? Wat zou winnen: “vlees” of “geest”? 

“ E R  S T A A T  G E S C H R E V E N ”

De doop met vuur helpt je ook om niet langer te vertrouwen op je gevoel.
Je gevoel kan je namelijk misleiden. Jezus liet dit niet gebeuren. Ook niet
toen hij daar in de woestijn de “vuurdoop” onderging. Hij kende Zijn
identiteit als Zoon van God maar ook het Woord en de beloftes die God had
gedaan. Met een beroep op “Er staat geschreven …” schopte hij de duivel
terug zijn hok in. Zo overwon Hij alle verleidingen. Sterk geworden kwam
Jezus terug uit de woestijn, vol van de kracht van de Heilige Geest. Klaar
om Zijn hemelse missie uit te voeren. (Lukas 4:14-19) Test geslaagd! Maar er
zouden nog vele uitdagingen, verleidingen en confrontaties volgen …

De duivel kwam met drie gedachten die veel mensen ook hebben. 

Vrij vertaald zei hij:
“Zorg goed voor jezelf. God doet dat niet voor je. Zorg dat je een
machtspositie en wereldse invloed krijgt. Ik kan je die geven. Spring
van het dak naar beneden.” 
 
Ja, je leest het goed!
De duivel probeerde Jezus zelfs tot zelfmoord te verleiden. Misschien
herken je dit in je eigen leven. Soms kan de druk zo hoog zijn dat je nog
maar één uitweg ziet. Geef dan niet op! Doe als Jezus en houdt stand.



O P G E L E I D  T O T  “ D R A K E N D O D E R ”
Sterk worden leer je niet uit een boekje maar in de praktijk: door steeds
weer uitdagingen en confrontaties aan te gaan en jezelf te overwinnen.
Achter iedere verslagen “draak” van angst of verleiding, staat vaak alweer
een nieuwe “draak” te wachten, klaar om met zijn vurige, stinkende
adem in je gezicht te hijgen. Het is jouw voorrecht om dwars door dit
vuur ook deze draak weer te verslaan. Zo ga je met Jezus van
overwinning naar overwinning en van “heerlijkheid tot heerlijkheid”,
zodat je steeds meer op Hem gaat lijken. Ook in karakter en geestelijke
kracht. (2 Korinthe 3:18)

Meer over de doop met vuur kun je lezen in Deel 3 van
“EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”.



BLIJF GEEN BABY;
WORDT EEN HELD

S T A P  5  

Geen enkele baby eet biefstuk of gehaktballen. Eerst moet er
melk gedronken worden. De baby die dat weigert, zal niet
groeien. Een kersverse volgeling van Jezus zal ook “melk”
moeten drinken. Er zijn dingen die je eerst moet doen, voordat
je aan het echte werk toekomt. Ze staan keurig op een rij in
Hebreeën 5:11-6:2 en bestaan onder andere uit bekering, dopen
en het opleggen van handen. God gaat hier geen compromissen
over sluiten en er ook niet over onderhandelen. Hij vindt deze
dingen geestelijke babymelk. Wie ze weigert zal niet groeien
maar een geestelijke baby blijven. 

“… hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de
grondbeginselen van de woorden van God. U bent
geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast
voedsel. … Ieder immers die van melk leeft, is onervaren
in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. …
Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot
Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid,
zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering
van dode werken en van geloof in God, van de leer van de
dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de
doden en van het eeuwig oordeel.” 

Hebreeën 5:11 - 6:2



7  O N M I S B A R E  I N G R E D I Ë N T E N  V O O R
G R O E I  E N  B E S C H E R M I N G

De Bijbel heeft het over geestelijke “melk”: 7 onmisbare ingrediënten die
je als gelovige nodig hebt om te groeien en jezelf veilig te houden. De
samenstelling van deze “melk” staat netjes opgesomd in Hebreeën 6:1-3:

1.       Bekering van dode werken
2.       Geloof in God
3.       Dopen (Doop door onderdompeling)
4.       Tongentaal (Doop met de Heilige Geest en Vuur)
5.       Handoplegging
6.       Opstanding van de doden
7.       Eeuwig oordeel

G O D  H E E F T  B A B Y ’ S  D I E  N I E T
W I L L E N  D R I N K E N

Welke ouder heeft ooit met zijn baby een discussie gehad over de melk?
“Een idiote gedachte”, zou je denken. Maar God de Vader heeft zulke
baby’s. Het is te bizar voor woorden, maar veel gelovigen discussiëren
over de kwaliteit en samenstelling van de melk. Ze weigeren gewoon te
drinken. Dit betekent dat ze als gelovigen niet groeien, of dat ze
bepaalde essentiële processen mislopen, of dat ze onbeschermd zijn
tegen allerlei gevaar en zelfs tegen ziektes.

Deze 7 fundamenten vormen samen “het eerste onderwijs met
betrekking tot Christus”. (Hebreeën 6:1) Dat gaat dus niet over allerlei
christelijke gewoontes zoals Bijbelstudie, gebedsleven of preken
luisteren, maar over 7 onmisbare bestanddelen die nodig zijn om je
christelijk geloof een sterke basis te geven. Sommige gaan over wat je
gelooft, maar de meeste vragen om doelbewuste actie van jouw kant.

Bijvoorbeeld: radicale bekering, dopen, de Heilige Geest ontvangen en
handen opleggen. Zonder die bestanddelen kun je niet goed groeien en
zelfs in gevaar komen. Geesten van religie weten dit heel goed. Daarom
zorgen ze dat er altijd gedoe is over deze onderwerpen. 



M E N I G  G E L O V I G E  W I L  H E L E M A A L
N I E T  G R O E I E N

Je ziet hem overal: de gelovige die niet groeit. De geestelijke groeimelk
die God hem aanreikte, wil hij niet. Hij bepaalt zelf wel wat hij drinkt en
eet. Voor de geestelijke wereld lijkt hij op een volwassene die nog in de
babybox ligt. Zijn enthousiasme van het begin heeft plaatsgemaakt voor
passiviteit. Verveeld zit hij te herkauwen in de kerk, verlangend naar
nieuw “speelgoed”. Hij denkt nog steeds dat de wereld om hem draait.
“Ik wil weer eens een echte goeie preek. Ik wil vast voedsel waar ik weer
een hele week mee vooruit kan!” Ondertussen “poept” hij nog steeds de
hele boel onder. Ditmaal figuurlijk: hij oordeelt, hij moppert, hij bromt en
leidt menigeen af van hun taak. Ondertussen ligt er een wereld in nood
op hem te wachten. Wat zonde!

E E N  H E L D  D R I N K T  G E W O O N  D O O R

Wil jij Jezus volgen en de Held worden die God in je ziet? Ga dan niet
met Hem onderhandelen over de eerste stappen! Een Held drinkt de
geestelijke melk zonder steeds vragen te stellen. Hij weet: “Als ik dat doe,
dan komt de groei vanzelf.” Als je gewoon “drinkt” wat God je aanreikt,
word je klaargemaakt voor het echte vaste voedsel: het doen van de wil
van God. (Johannes 4:34) Dan begint het werk pas echt!

Wil je meer weten over geestelijke “babymelk” en de
fundamenten van het Christelijk geloof? Lees dan Deel 3 van
EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden.



LEER DE KONING
KENNEN

S T A P  6  

Wie Jezus wil volgen moet weten Wie Hij is, hoe Hij denkt en
hoe Hij in bepaalde situaties zou handelen. Wie Zijn karakter
niet kent of begrijpt maakt al snel een karikatuur van Hem. De
schadelijke gevolgen daarvan zie je overal om je heen. 

De meeste Nederlanders willen niets meer met Hem te maken
hebben. (En dat ligt echt niet aan Hem!) Het wordt dus tijd dat
we Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is! Hoe? Door naar
Jezus te kijken en met de Heilige Geest op te trekken. Maar ook:
door Zijn Namen en reputatie te onderzoeken.

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” 

Johannes 14:9
 
“Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! Maar
Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen,
en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE
uitroepen, …” 

Exodus 33:18-19
 
“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE,
HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan
goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft
bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid,
overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige
zeker niet voor onschuldig houdt …“ 

Exodus 34:6-7



G O D  K A N  E N  W I L  G E K E N D  W O R D E N

Als je wil weten wie God is, moet je eerst naar Jezus kijken. (Johannes
14:9) Hij is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. (Kolossenzen 1:15)
En om te weten hoe Jezus is, heeft God je twee dingen gegeven: de
Bijbel en de Heilige Geest. Alles wat je moet weten over Jezus staat
perfect opgeschreven in de Bijbel. En de Heilige Geest helpt je om dit te
begrijpen en Hem ook echt te ervaren. Aan God zal het dus niet liggen!

Er zijn echter een paar grote problemen: 

        Bijna niemand bestudeert de Bijbel. 
        De Heilige Geest is voor de meeste mensen een onbekende.

E R  G A A T  E R G E N S  I E T S  F O U T

Veel christenen maken een karikatuur van God. Ze kennen Zijn Woord
niet of kennen de Heilige Geest niet (of allebei). Daarom bestaan er
allerlei bizarre gedachten over Hem. Sommigen zien Hem als een
straffende rechter; anderen als een soort Sinterklaas. Sommigen denken
dat Hij Zijn handen van ons heeft afgetrokken; anderen behandelen
Hem als een soort pratende papegaai op hun schouder. Geen wonder
dat ook de wereld in verwarring is over “de God van de christenen”. 

Om een beeld te krijgen van wie Hij is, kijken mensen naar ons. Geen
wonder dat de wereld Hem vaak ziet als een kleinzielige, gierige,
wraakzuchtige knorrepot die mensen regeltjes oplegt, ze klein houdt en
iedereen bedreigt met de hel. Veel van Zijn kinderen zijn immers precies
zo! Geen wonder dat Zijn reputatie zo zwaar is beschadigd. 

Nu begrijp je waarom iedere Held moet weten wie (en hoe) God
werkelijk is. Als je zonder die kennis de wereld in gaat, sta je met een
mond vol tanden bij al die teleurgestelde mensen die zich afvragen
waarom God zo veel ellende toestaat. Verdiep je daarom in Zijn karakter. 



G O D S  K A R A K T E R  I S  1 0 0 %  G O E D H E I D  

Het karakter van God staat prachtig omschreven in Exodus 33:18-19 en
Exodus 34:6-7. Daar zie je hoe Hij Zichzelf liet zien aan Zijn vriend Mozes.
Mozes had één groot hartsverlangen: God te kennen zoals Hij werkelijk is.
Je kunt het lezen in Exodus 33:18-19b. Mozes wilde weten waar Gods hart
naar uitging. Daarom vroeg hij om Zijn “Heerlijkheid” te mogen zien en
ervaren. (Exodus 33:18)

God beantwoordde het verzoek van Mozes door (een aantal van) Zijn
Namen (reputaties) één voor één voor hem uit te roepen: “HEERE, HEERE,
God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en
trouw”. 

De werkelijke betekenissen van de originele Namen in de Hebreeuwse
tekst zijn zo diepgaand en prachtig, dat er geen andere conclusie is dan
dat onze God de sterkste, liefste, nederigste, geduldigste, trouwste en
zachtaardigste Persoon van het universum is. Precies als Jezus dus. Hij is
Vader en Moeder tegelijk; steekt ver boven alle andere goden uit; is de
allersterkste, maar ook de allerzachtste. 

Hij is er altijd op uit om relaties te herstellen en is niet snel boos te krijgen.
Hij blinkt uit in het doen van lieve dingen en het overladen met cadeaus.
Hij zal nooit iemand verraden of in de steek laten en zal altijd zijn belofte
houden. Hij zal altijd jouw eer blijven beschermen en Zijn goedheid over
je blijven uitstorten. Ook als jij dat al lang niet meer waard lijkt te zijn. Hij
helpt je om vrij te komen van je oude “ik” en wil al je narigheid op Zich
nemen en bij je wegdragen. En bij dit alles wil Hij dat je puur wordt en
kraakhelder Levend Water voorbrengt. 

In Deel 4 van “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden” kun je
nog veel meer lezen over de Namen, reputatie en
karaktereigenschappen van God.

Hij heeft echter ook een belangrijk gebruiksaanwijzing: Hij kan niet
tegen onrecht en ziet niets door de vingers. Gelukkig wist Hij dat we
daardoor niet goed uit de verf zouden komen. Daarom stuurde Hij Jezus
om de gevolgen van dat onrecht te ondergaan en bij ons weg te nemen.
Ongelooflijk lief hè?! En als klap op de vuurpijl gaf Hij ons Zijn Geest om
in ons te wonen. Zo brengt Hij Zijn prachtige karaktereigenschappen bij
ons naar binnen. Als het goed is lijken we op Hem.



OMARM DE CULTUUR
VAN HET KONINKRIJK

S T A P  7  

Wie Jezus gaat volgen en Zijn Heilige Geest ontvangt, wordt
automatisch onderdaan van het Koninkrijk van God. Dat is een
volk met een eigen Koning, onderdanen, wetten en cultuur. De
Bijbel heeft allerlei mooie namen voor dat volk. Daaruit blijkt
hoe bijzonder het eigenlijk is. Wat dacht je van “Koninkrijk van
Priesters”, “Heilig Volk” of “Stad van de Levende God”? Als Held
van God hoor jij daar dus ook bij. Daarom moet je weten hoe je
je hoort te gedragen. 

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot
Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou
verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen
heeft tot Zijn wonderbaar licht,u, die voorheen geen volk
was, maar nu Gods volk bent;” 

1 Petrus 2:9-10
 
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word
innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke
en volmaakte wil van God is.” 

Romeinen 12:2



D E  W E T T E N  V A N  H E T  K O N I N K R I J K
Ieder land heeft wetten en manieren; het Koninkrijk ook. Het recht van
het Koninkrijk draait om het Nieuwe Verbond in het Bloed van Jezus. Als
je in Hem gelooft, gaat dat Nieuwe Verbond voor je gelden. Als bewijs
daarvan ontvang je de Heilige Geest. Die schrijft de wetten van het
Koninkrijk in je hart. Je hoeft dan geen wetboek te lezen om te weten
hoe je je moet gedragen. De Geest van de Vrijheid leidt je van binnenuit.
Hij legt de cultuur van het Koninkrijk in je. Je bent vrij!

D E  C U L T U U R  V A N  H E T  K O N I N K R I J K :  H E T
K A R A K T E R  E N  D E  M E T H O D E N  V A N  G O D  

De cultuur van het Koninkrijk is volledig in overeenstemming met het
karakter van God en de manier waarop Hij dingen zou aanpakken. 
Kijk allereerst naar Jezus. Hij kwam niet met een setje van regeltjes waar
iedereen zich aan moet houden. Hij demonstreerde hoe Gods liefde
werkt: door genade, in combinatie met waarheid. (Johannes 1:17) Aan
Jezus kun je zien wie God Zelf is. (Johannes 14:9) Hij nodigt je uit om Zijn
karakter over te nemen; om deel te hebben aan Zijn “Goddelijke natuur”.
(2 Petrus 1:4)

D E  V R U C H T  V A N  D E  G E E S T

Als de cultuur van de hemel diep in je wezen doordringt, gaan mensen
dat aan de buitenkant merken. Je bent dan vol van goedheid recht-
vaardigheid en waarheid. (Efeze 5:9) De Bijbel noemt dat de “vrucht van
de Geest”: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22) De
karaktereigenschappen van God dus.

D E  H O O G S T E  L I E F D E  K O M T  V A N  É É N  K A N T
 
In het Koninkrijk staat de liefde centraal. De Bijbel is er vrij duidelijk over:
als je niet kunt liefhebben, ken je God niet. God is namelijk Zelf liefde. (1
Johannes 4:8) De Helden van God jagen haar daarom altijd na. Zowel in
het natuurlijke als het bovennatuurlijke. (1 Korinthe 14:1) Zonder deze
liefde kunnen ze niets doen en is alles wat ze wel doen in feite
waardeloos. (1 Korinthe 13:1-3)



Je begrijpt wel dat deze liefde niet zomaar gaat over een paar vlinders in
je buik. Zij is van een veel hoger niveau dan de “gewone” liefde, waarmee
de wereld liefheeft. Die moet van twee kanten komen en kan op zeker
moment gewoon “over” zijn. Met de liefde van het Koninkrijk is dat
helemaal anders. Zij komt namelijk van één kant en houdt nooit op! Ze
blijft overvloedig stromen vanuit het hart van God en -via de Heilige
Geest in ons- naar de mensen die wij namens Hem liefhebben. 
(1 Korinthe 13:4-8) 

Dat gaat niet over een miezerig stroompje romantiek of vriendelijkheid,
maar over een krachtige, voortrazende bovennatuurlijke rivier vol levend,
geneeskrachtig water dat elke weerstand omverblaast. De liefde van het
Koninkrijk is onweerstaanbaar: je kunt haar niet stoppen en ze maakt
alles heel wat op haar weg komt. Waar deze liefde komt, moet elke vorm
van angst verdwijnen. (1 Johannes 4:18)
 
Aan het leven van Jezus kun je zien hoe deze liefde in de praktijk werkt: 

        Ze leidt zelf pijn, zodat een ander kan genezen; 
        Ze geeft haar eigen rechten op, zodat een ander kan krijgen
        wat hij nodig heeft; 
        Ze blijft liefhebben, ook al komt er geen liefde terug.
 
Alleen op die manier kon Jezus de macht van de duisternis breken. Deze
liefde wint namelijk altijd! De cultuur van de liefde zal altijd blijven
bestaan. Help je meebouwen?

Er valt nog veel meer te zeggen over de extreem normale
cultuur van het Koninkrijk. Lees daarvoor Deel 5 van “EXTREEM
NORMAAL, Handboek voor Helden”.



ONTWIKKEL DE
LIFESTYLE VAN
EEN HELD

S T A P  8  

“Extreem Normaal” is een manier van leven. Jouw missie is om
samen met de Heilige Geest de hemel op aarde te vertegen-
woordigen. En daar komt strijd bij kijken. Er zijn nog altijd
sterke geestelijke machten actief die tegen je willen liegen, je
willen bedreigen, van je willen stelen en je het liefst willen
vermoorden. Daarom kun je niet zonder de bovennatuurlijke
realiteit van God. En om daarmee om te kunnen gaan, moet je
stevig in je schoenen staan. Dat vraagt om discipline en
toewijding. In dit hoofdstuk laten we zien wat daar (onder
meer) bij komt kijken.

“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo
ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat
geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.” 

1 Petrus 1:15-16
 
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word
innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” 

Romeinen 12:2



E E N  H E L D  I S  E X T R E E M  A P A R T
Als Held van God ben je niet zomaar iemand! Je bent een kind van God,
hebt deel aan Zijn goddelijke natuur, bent bekleed met Christus en hebt
de beschikking over Zijn oneindige kracht die door je heen wil werken.
Een soort “superheld” dus, alleen niet uit een film, maar in het echt! God
heeft je “apart” gezet van de rest van de wereld om zo’n Held te zijn. De
Bijbel noemt dat “heilig”. Je bent “heilig” omdat God dat heeft bepaald. (1
Petrus 1:15-16) Nu is het aan jou om je daar ook naar te gedragen.

H E T  “ H A N D B O E K  S O L D A A T ”
Als Held pas je Gods Woord toe en werk je samen met de Heilige Geest.
Die twee kunnen niet zonder elkaar. Het Woord van God werkt als een
soort “Handboek Soldaat”. Er staat van alles in dat je nodig hebt om jouw
taak op aarde te vervullen. Zorg dat je het kent! Er staan niet alleen
instructies in, maar ook wat je concreet mag verwachten als je die
instructies opvolgt. 

J O U W  “ C O M M A N D A N T ”  E N
“ P E R S O N A L  C O A C H ”

De Heilige Geest werkt ook met het Woord van God. Hij heeft de Bijbel
zelf laten schrijven en staat er 100% achter. Als jouw “Personal Coach”
laat Hij je zien hoe je het in de praktijk kunt toepassen. (Johannes 14:26; 1
Johannes 2:27) Hij wil je daarbij leiden en je voor concrete situaties
instructies geven. Bovendien is Hij de Commandant die steeds met je
meegaat om missies tot een goed einde te brengen. 

Hij overziet elke situatie, weet altijd raad, beschikt over oneindig grote
kracht en komt met oplossingen die jij niet kunt bedenken. (Jesaja 11:2;
Efeze 3:20) Zorg dat je Zijn Woord kent en Zijn Stem verstaat. Dan weet
je in elke situatie wat je te doen staat.



D E N K E N  E N  H A N D E L E N  V A N U I T  D E  G E E S T

Als Held kijk en luister je niet alleen met natuurlijke ogen en oren. Door
jouw verbondenheid met de Heilige Geest kun je ook bovennatuurlijk
waarnemen. (2 Korinthe 5:7) Het systeem van de wereld draait om
analyseren en beredeneren. Het denken van God stijgt hier echter
torenhoog bovenuit. Hij zegt dat alle dingen (dus ook onmogelijke
dingen) mogelijk zijn door op Hem te vertrouwen. Dat heet “geloof”.
(Markus 9:23) Wie probeert te begrijpen hoe het allemaal werkt, zal
teleurgesteld raken. God werkt niet door redeneren, maar door blind
vertrouwen. Wen er maar aan! (Mattheüs 21:21; Jakobus 1:6-8)

G O D S  S T E M  V E R S T A A N

Als Held ben je een vriend van Jezus. En vrienden vertellen elkaar waar
ze mee bezig zijn en wat ze van plan zijn om te gaan doen. Jezus wil dat
ook. (Johannes 15:15; 16:13-15) Hij wil tegen je spreken door middel van de
Heilige Geest Die in je woont. Herken jij Zijn Stem al? (Johannes 10:27)

E E N  H E L D  W E E T  H O E  H I J  M O E T  “ B E S T E L L E N ”

Als Held moet je weten wat er in de hemel voor je klaarligt. (Efeze 1:3) Het
is namelijk jouw taak om die realiteit naar de aarde te halen: Gods recht,
genezing, materiële voorziening, wijsheid, vrede, blijdschap en nog veel
meer geweldige dingen die op aarde nodig zijn. 

In geloof mag je deze dingen namens Jezus vanuit de hemel naar de
aarde “downloaden”. Je mag ze als het ware “bestellen”. Niet om stoer te
doen, maar om de belangen en de gerechtigheid van het Koninkrijk te
dienen. (Mattheüs 6:33) 

Jezus belooft verhoring van dit soort gebeden; zeker als je het daarover
met elkaar eens bent. (Johannes 14:14, Mattheüs 7:7; 18:19)



O N B E G R E N S D E  K E N N I S  E N  I N Z I C H T  

De Heilige Geest praat niet zomaar over koetjes en kalfjes, maar is heel
praktisch en doeltreffend. Hij is de “Geest van de Waarheid”. (Johannes
14:17) Hij helpt je om verder te kijken dan je neus lang is. 

Hij is beschikbaar met onbegrensde wijsheid, inzicht, raad, kennis en
kracht. (Jesaja 11:2-3) Hij is de Geest van de “vreze des HEEREN”. Dat
betekent niet dat je bang voor Hem moet zijn, maar dat je ernstig
rekening met Hem moet houden in elke situatie. Als je dat doet, komen
Zijn wijsheid, inzichten, strategieën en kracht. Erken Hem dus steeds als
jouw allerbeste Raadgever. Je zult verbaasd zijn over het resultaat!
(Spreuken 3:6; Jakobus 1:5)
 
Er is nog meer te zeggen…

Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over de lifestyle van een Held.
Daarvoor hebben we het Handboek voor Helden geschreven. Daar vind
je alles wat je nodig hebt voor een vliegende start.

Lees Deel 6 van “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor
Helden” als je meer wilt weten over de lifestyle van een
Held van God. Daar vind je ook alles over profeteren en het
verstaan van Gods Stem. 



STA OP EN KOM
IN ACTIE

S T A P  9  

Wie gelooft dat het evangelie met name om woorden draait,
heeft er vermoedelijk weinig van begrepen. Een hardnekkig
religieus denken probeert christenen te verleiden om alles maar
te vergeestelijken. Maar het evangelie is heel concreet en
praktisch. 

Het gaat niet over praten maar over doen! Daarom heb je de
Heilige Geest ontvangen. Hij zorgt dat de realiteit van de hemel
op aarde zichtbaar wordt. Dus sta op en kom in actie!

A L L E E N  P R A T E N  O V E R  G O E D  N I E U W S ,
I S  Z E L F  N O G  G E E N  G O E D  N I E U W S

Het woord “evangelie” komt van het Griekse “euaggelion”. Dat betekent
letterlijk “goed nieuws”. Jezus heeft ons de wereld ingestuurd om daarvan
getuigen te zijn. Anders dan veel christen denken heeft dat weinig te
maken met “praten over Jezus”. Getuigen zijn bedoeld om bewijs te
leveren. Mensen raken pas overtuigd van “goed nieuws” als hun situatie
ook echt veranderd. Goed nieuws moet dus concreet worden. 

“WANT HET KONINKRIJK VAN GOD BESTAAT NIET IN
WOORDEN, MAAR IN KRACHT.” 

1 KORINTHE 4:20



V A N  P R A A T J E S M A K E R  N A A R  H E L D

Je bent pas een echte Held als je ook Heldendaden verricht. Het goede
nieuws mag nooit bij woorden blijven. Dat deed het bij Jezus ook niet. Hij
ging rond en deed goed. (Zie Handelingen 10:38) Overal waar Hij kwam,
zorgde Hij dat de mensen kregen wat ze écht nodig hadden. Als Held
volg je Jezus daarin natuurlijk na. En ja: soms is dat gewoon een bord
met eten uitdelen of een hand op iemands schouder leggen. Wie echter
alleen maar praat over het evangelie, heeft er weinig van begrepen.

Wil jij ook in actie komen met de Heilige Geest? Lees dan ook
Deel 8 van “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”.

J E Z U S  I S  “ H E E R " .  E N  D E  H E I L I G E
G E E S T  D U S  O O K !

Jezus is Heer. Dat zegt de Bijbel. (Romeinen 10:9) Dit betekent dat Hij de
absoute baas is. Hij heeft het voor het zeggen en wij moeten Hem
gehoorzamen, toch? Toch doen vele christenen dingen die Jezus nooit
zou goedkeuren. Ze denken waarschijnlijk: “Jezus is wel Heer, maar Hij is
ver weg in de hemel. Hij doet toch niets.” Wie dat denkt, kent de Heilige
Geest nog niet goed. De Bijbel zegt namelijk dat de Heer nu de (Heilige)
Geest is. (2 Korinthe 3:17) En de Geest woont in ons lichaam. De Heer is
dus dichterbij dan we misschien dachten. Redenen te over om Hem heel
serieus te nemen!

S A M E N W E R K E N :  D E  H E I L I G E  G E E S T  D O E T
N I E T S  A L S  J I J  N I E T S  D O E T

De Heilige Geest kiest ervoor om met mensen samen te werken. (Markus
16:20) Kan Hij de wereld niet in zijn eentje veranderen? Misschien wel,
maar dat doet Hij niet. God heeft de aarde namelijk aan de mensen
gegeven. (Psalm 115:16) Op die beslissing komt Hij niet terug. Daarom
heeft Hij heeft mensen nodig om op aarde in actie te komen en de
hemel een mogelijkheden te bieden om in te grijpen. Hij is op zoek naar
mensen die erkennen dat alle macht op aarde aan Jezus toekomt en die
zich vrijwillig aan Hem en Zijn Koninkrijk onderwerpen. Met zulke
mensen wil Hij graag samenwerken. De Heilige Geest wordt ook wel De
“Helper” genoemd. (Zie in veel vertalingen Johannes 14:16) De “Helper”
leert je hoe je op aarde met Hem en Zijn kracht kunt samenwerken. 



LEER HOE JE IN DE
NAAM VAN JEZUS DE
ZIEKEN KUNT GENEZEN

S T A P  1 0  

Jezus volgen betekent ook dat je op zieken de handen legt en
dat ze genezen. Dat hoort bij het recht van de hemel. Het is
“Extreem Normaal”. Ook voor jou!

“Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij
heeft Hem ziek gemaakt.” 

Jesaja 53:10
 
“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons
leed heeft Hij gedragen … door Zijn striemen is er voor ons
genezing gekomen.” 

Jesaja 53:4-5
 
“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: … op zieken zullen zij de handen leggen en zij
zullen gezond worden.” 

Markus 16:17-18



Z I E K E N  G E N E Z E N  H O O R T  B I J  H E T  R E C H T
V A N  D E  H E M E L

Als Held van God ben je op aarde om het recht van de hemel te brengen.
Dat doe je door de Heilige Geest die in je woont. Onderdeel van dat recht
is dat er goddelijke genezing mogelijk is voor alle mensen op aarde.
Jesaja 53:10 vertelt dat God de Vader Zijn Zoon Jezus opzettelijk kapot en
ziek heeft laten maken. Dat was Zijn plan! Het was iets verschrikkelijks
om te doen, maar God zag wat er aan de andere kant van dat lijden zou
zijn. Door de wonden (“striemen”) in het lichaam van Jezus, zou er voor
iedereen goddelijke genezing mogelijk worden. 

W E E S  D I R E C T ;  G E E F  E E N  B E V E L !

Zieken genezen betekent het recht van de hemel voltrekken. Wees
daarom direct als je voor een zieke staat. Vraag niet aan God of het
misschien zijn wil is om het te doen, maar spreek rechtstreeks de ziekte
aan (of de boze geest die de klachten veroorzaakt). Beschouw het maar
als een valse hond die met zijn tanden in iemands been hangt. Daar ga je
ook niet voor in gebed. Je eerste relfex is “Ga weg!” En als dat niet helpt
geef je hem gewoon een harde …

G E N E Z I N G  I S  E E N  B E W I J S  V A N
D E  L I E F D E  V A N  G O D

Dat de genezing van God voor iedereen is, maken we regelmatig mee op
het zendingsveld. Daar verkondigen we Jezus aan mensen die afgoden
aanbidden en diep in het occulte zitten. Keer op keer zien we hoe de
Heilige Geest ze aanraakt en van hun kwalen geneest. (Ook als ze zich
niet tot Hem bekeren en gewoon achter hun afgoden aan blijven
rennen.) Genezing is een bewijs (‘teken’) uit de hemel dat God van alle
mensen houdt! (Markus 16:17-18) Daarom laat Hij blinden weer zien, doven
weer horen, lammen weer lopen en ga zo maar door. Het gebeurt echt!



“ E E N  K I N D  V A N  D R I E  K A N  H E T  O O K ! ”
We zouden hele boeken kunnen schrijven over het genezen van zieken.
(Sommige mensen doen dat ook.) Ook kunnen we de rest van ons leven
conferenties en genezingsdiensten bezoeken. (Veel mensen doen dat
ook.) Toch zullen we deze dingen pas echt gaan meemaken als we al die
dingen opzij leggen en het gewoon gaan doen. Het is echt niet moeilijk.
Een kind van drie kan het ook. We hebben het zelf meegemaakt!

In Deel 9 van “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”
vertellen we je veel meer over het genezen van zieken en onze
ervaringen op dat gebied. 

L A A T  J E  N I E T  O N T M O E D I G E N !

Natuurlijk kennen we veel verhalen waarin mensen niet genazen. Ook
daar moet je als Held tegen kunnen. Er zijn dingen die we niet begrijpen.
Ook wij hebben vrienden moeten begraven die uiteindelijk niet genazen.
We laten ons echter niet ontmoedigen om gewoon door te gaan. Wie
volhoudt, mag resultaten verwachten. Jezus heeft het Zelf beloofd!

S T O P P E N  M E T  R E D E N E R E N

Genezen van zieken niets te maken met slimme dingen. We moeten het
geloof hebben van een kind, dat eenvoudige dingen niet ingewikkeld
maakt. Als we dingen ingewikkeld maken, moeten we ons verstand
gaan gebruiken. En via het verstand is nog nooit een zieke door Jezus
genezen. (Dat moeten we aan de medici overlaten; zij hebben ervoor
gestudeerd.) Als Jezus geneest, gaat Hij ons verstand voorbij om met ons
samen te werken via onze (opnieuw geboren) geest. Wie resultaat wil
zien, moet leren om weg te blijven van redeneren. Het gaat om blind
vertrouwen (geloof), ook als je het resultaat nog niet ziet. (Hebreeën 11:1)

  
R E L I G I E  P R O B E E R T  H E T  A L L E M A A L
T E G E N  T E  H O U D E N

Religieuze geesten zullen (via mensen) van alles proberen om te
voorkomen dat jij zieken gaat genezen in Jezus Naam. Ze komen met
intimidatie, misleiding en redeneringen om je te stoppen. Trap er niet in!



LEER DEMONEN UIT TE
DRIJVEN IN JEZUS’
NAAM

S T A P  1 1  

Als je gaat doen wat God van je vraagt, zul je geconfronteerd
worden met boze geesten. Dat klinkt eng, maar dat is het niet.
Alle boze geesten zijn ondergeschikt aan de Heilige Geest in
jou. Het probleem is hun hardnekkigheid en geslepenheid.
Soms blijkt dat ze ooit rechten hebben gekregen om in
iemands leven actief te zijn. Je moet dat altijd hard aanpakken
en je hebt daarbij de leiding van de Heilige Geest en kennis over
de geestelijke wereld nodig.

D E M O N E N  U I T D R I J V E N  I S
“ E X T R E E M  N O R M A A L ”

Jawel! Ook het uitdrijven van demonen hoort bij het extreem normale
leven van een christen. Jouw taak is om de invloed en aanwezigheid van
de Heilige Geest te brengen op de plekken waar je komt. Helaas zit er op
die plaatsen vaak al een boze geest op de troon. Veelal woont zo’n geest
in een persoon en bespeelt hij van binnenuit het denken, het zenuw-
stelsel en de rest van het lichaam. En dat kan allerlei ellende veroor-
zaken. Jouw taak als Held is om die geest uit te drijven.
Ga jij de confrontatie aan?

“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven ...” 

Markus 16:17



Z O N D E R  J E Z U S  B E N  J E  E E N
S L A A F  V A N  D E  Z O N D E

Zonder Jezus ben en blijf je een slaaf van de zonde. Dat is wat de Bijbel
zegt. (Romeinen 6:17-18) Dat betekent dat je steeds tegen Gods principes
ingaat en daardoor jezelf en anderen beschadigt; wat je ook probeert.

Jezus wil je redden uit deze greep van geestelijke slavernij. Als je Hem als
Heer aanneemt, verwissel je van eigenaar. Hij zorgt dat je vrijkomt van
de invloed van demonen en dat je voortaan het leven door kunt als een
vrij kind van God. 

Ben je innerlijk vast komen te zitten in een of meer van deze patronen?
Ga er dan maar van uit dat er demonen in het spel zijn. Ze komen op
deze dingen af zoals vliegen op een hoop stront.

H O E  K O M E N  Z E  B I N N E N ?

Boze geesten zijn altijd op zoek naar situaties waar ze de kans krijgen
om bij mensen binnen te komen. Bijvoorbeeld als mensen tegen Gods
beschermende principes ingaan. Boze geesten kennen het recht van de
hemel. Ze weten wanneer ze recht hebben om je te beïnvloeden en
dingen overhoop te halen. 
 
De Bijbel zit vol met waarschuwingen over gebieden waarop boze
geesten je leven binnen proberen komen. De grootste open deuren
worden “de werken van het vlees” genoemd. (Galaten 5:19-20) Ze gaan
meestal over schadelijk gedrag voor jezelf en je relaties en over het
aanboren van verkeerde geestelijke bronnen. 
Het kan ook zijn dat een ander op jouw onrecht heeft toegepast. Jij kon
er niets aan doen, maar het onrecht kwam over je. Helaas zijn demonen
keihard en trekken ze zich er niets van aan dat jij geen schuld hebt.



B E V R I J D I N G :  H E T  O P H E F F E N  V A N  R E C H T E N
E N  E E N  M A C H T S C O N F R O N T A T I E

Demonen komen dus binnen omdat ze bepaalde rechten hebben. Dat
betekent dat ze weer moeten vertrekken als ze die rechten kwijtraken.
Dat gebeurt als zonden “beleden” worden. Als dingen aan het licht
komen, kan het Bloed van Jezus de daaraan klevende schuld opheffen.
Demonen moeten dan loslaten. Helaas zijn ze ook nog eens
ongehoorzaam en hardnekkig en geven ze hun gebied niet zomaar op.
Daarom kan het zijn dat je ze met (geestelijk) geweld uit hun
schuilplaats (iemands lichaam) moet sleuren. Ook dat doe je niet op
eigen titel maar in de Naam en op het gezag van Jezus. Hij heeft
namelijk “alle macht in de hemel en op de aarde”. (Mattheüs 28:18-20) En
die “alle macht” wil Hij delen met jou.

G A  H E T  D O E N !

Overal gaan mensen gebukt onder de terreur van demonen. Geestelijke
slechteriken die hen van binnenuit onderdrukken, ziek maken,
depressief maken en soms zelfs tot zelfmoord drijven. Gelukkig ben jij er:
een Held van God, gezalfd met de Heilige Geest en met kracht om
mensen te helpen uit hun geestelijke gevangenschap te komen. Dat is
goed nieuws, toch?!

Dus waar wacht je nog op?
Ga demonen uitdrijven!

Veel mensen hebben
koudwatervrees als het gaat 
over het uitdrijven van demonen. 
Dat is niet terecht. Het hoort bij 
de dingen die een gewone 
gelovigen regelmatig doet. 

We vertellen je er graag meer 
over in Deel 10 van “EXTREEM 
NORMAAL, Handboek voor 
Helden”.



STA OP TEGEN
DODE RELIGIE

S T A P  1 2  

Iedere Held krijgt er vroeg of laat mee te maken: tegenwerking
door mensen en instituten die onder invloed staan van religieuze
geesten. Jezus had er al mee te maken toen Hij op aarde rond-
liep. (En wat kón Hij er boos over worden!) Dode religie is het
werk van een speciale boze geest. Toen de Heilige Geest was
uitgestort, werd Hij er door de duivel op uit gestuurd om het
evangelie te saboteren. Zijn naam is “antichrist”en zijn opdracht
is om de zalving en het werk van de Heilige Geest maximaal
tegen te werken. Hij doet dat door leugens, verzet, intimidatie en
het vervangen van de Heilige Geest door leerstellingen, systemen
en loze rituelen. De apostel Johannes legt uit waar je deze geest
aan kunt herkennen. Jezus boog nooit voor hem. De Helden van
God dus ook niet. Dit is een echte vijand!

“… en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van
de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die
nu al in de wereld is.” 

1 Johannes 4:2-3
 
“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus
de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de
Zoon loochent.” 

1 Johannes 2:22-23
 
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want
u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn: de mensen
die erover lopen, weten het niet.” 

Lukas 11: 44



T E G E N W E R K I N G  D O O R  C H R I S T E N E N .
H O E  K A N  D A T ?

Een Held van God kan nooit compromissen sluiten over het evangelie.
Overal waar hij komt, moet het “goede nieuws” zichtbaar en tastbaar
worden door liefdevolle daden, genezingen en bevrijdingen. Gek genoeg
blijkt dat er juist dan christenen tegen je op kunnen staan om je tegen te
werken. 

Ze komen met argumenten als: “Doe eens normaal!”, “Wie denk je wel
dat je bent?” of: “Je hebt God niet in je binnenzak hoor!” Hoe kan het dat
uitgerekend christenen zo vijandig kunnen reageren op het werk van de
Heilige Geest? Het antwoord is even eenvoudig als schokkend: er zit een
boze geest achter.

1 0 0 1  T R U C S  V A N  R E L I G I E

We zijn erachter gekomen dat er een sterke boze geest werkzaam is in
christelijke kringen: we noemen hem gemakshalve de “geest van
religie”. Het is een demonische macht die 1001 trucs gebruikt om de kern
uit het evangelie te snijden en het onaantrekkelijk en krachteloos te
maken. Religie is uitgevonden in “de poorten van de hel” om de kracht
en invloed van de Heilige Geest op aarde te dwarsbomen.

De apostel Johannes noemt hem de “geest van antichrist”. Hij zei 2000
jaar geleden al dat die geest “…nu al in de wereld is.” (1 Johannes 4:3) De
geest van antichrist was toen actief en is dat nu nog steeds. “Antichrist”
komt van het Griekse woord “antichristos”. Het betekent “in plaats van”
of “tegen” de “zalving” of “Gezalfde”. Hij werkt de activiteit van de Heilige
Geest op aarde dus tegen. En dat niet alleen: hij geeft er ook iets voor in
de plaats: dode religie.



J E  H E R K E N T  H E M  A A N  D E  L E U G E N S
D I E  H I J  V E R T E L T

Antichrist kenmerkt zich doordat hij een karikatuur maakt van de
persoon en het karakter van God, maar ook van Zijn Helden. Zo liegt hij
tegen de christenen: “Jezus is niet echt de baas; de Heilige Geest is een
vage, ongrijpbare kracht; God is niet echt een Vader, dus Hij kan nooit
jouw Vader zijn; God heeft niet echt een Zoon, dus jij kan nooit Zijn zoon
(of dochter) zijn” en ”Jezus is niet werkelijk ‘in het vlees’ gekomen, dus Hij
is ook niet in jouw vlees/lichaam komen wonen!” 

Al deze kenmerken staan netjes opgesomd in twee brieven van
Johannes: 1 Johannes 2:22-23, 1 Johannes 4:3 en 2 Johannes 1:7.

D E  P R I J S  V A N  C O N F R O N T A T I E  

Als Held van God wil je korte metten maken met dode religie en de
geest daarachter, maar dat heeft een prijs. Je zult nare confrontaties
krijgen met mensen die nog onder invloed van deze liegende geest
staan. Het kunnen zelfs je eigen familieleden zijn of vrienden uit de kerk.
Dat kan heel verdrietig, ontmoedigend of zelfs intimiderend zijn. Zie het
als een troost dat deze mensen jouw vijanden niet zijn. Het is de boze
geest die hierachter zit. Die wil “de Christus” in jou het zwijgen opleggen.

D E  G E V O L G E N  V A N  D O D E  R E L I G I E

Door christenen dit soort leugens te laten geloven, berooft deze geest
van antichrist hen van hun geloof. Ze negeren de zalving van Jezus,
vertrouwen niet meer op God als Vader, niet meer op Jezus als Zoon en
niet meer in de Heilige Geest en Zijn kracht die in hen woont. Kortom:
deze religieuze, liegende geest zorgt dat christenen niet weten wie ze
zijn en wat ze mogen en kunnen. Ondertussen neemt hij de controle
over hun geestelijk leven en zet hij hen gevangen met regeltjes,
discussies, oordeel en angst. Zo snijdt hij de kracht uit het evangelie. 



De trukendoos van religie is zo uitgebreid dat de bespreking
ervan eigenlijk niet in dit e-book past. In de Delen 12 tot en met
18 van “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden” nemen we
je stap voor stap mee langs alle blokkades en hindernissen die
religie opwerpt. We laten je zien hoe ze werken en hoe je
ermee om kunt gaan. Een “must read” voor iedere Held
die wil doorbreken!

N O O I T  B U I G E N

Laat je niet van de wijs brengen. Jezus boog nooit voor deze geest. En als
jij Hem wilt volgen, doe je dat dus ook niet. Kijk gewoon naar het
eindresultaat: als je deze geest overwint, zul je de Heilige Geest in je
leven zien werken. 



GA AAN DE SLAG
Zo, dat zit erop! In dit e-book hebben we je een voorproefje gegeven van
“Extreem Normaal”. Als je meer wilt weten of er verder mee wilt, zul je
toch echt het Handboek voor Helden moeten lezen. Daarin nemen we je
verder en dieper mee in dit bijzondere avontuur dat ‘Jezus’ heet. Het
staat vol met praktische tips en ervaringen uit ons eigen leven. Geen
saaie theorie dus maar een duidelijke verbinding tussen de Bijbel en het
echte leven met de Heilige Geest. Ga gewoon “Extreem Normaal” doen
en je leven zal ingrijpend veranderen!

A R J A N  E N  R I C H A R D

B E S T E L  H I E R  H E T  B O E K


